
Avondmaalsviering op 28 januari ’24. Meditatie over Johannes 6,47-69 

 

Wie is Hij toch, die Jezus?  

 

1. Met vragen stellen neem je risico’s 

 

Sommige vragen durf je haast niet te stellen…. 

Want een vraag stellen betekent ook dat de ander antwoord kan geven. 

En dat je soms heel erg kan schrikken van het antwoord dat de ander geeft.  

Denk je er wel eens over na om onze verkering uit te maken? 

Heb jij wel eens gedacht aan echtscheiding? Wil jij misschien de kerk uitstappen?  

Geloof jij nog, met alles wat er nu gebeurt? Dokter, hoe lang heb ik nog?  

Vind jij het leven nog leuk? Hou je van me? Ben je suicidaal? De vraag waar jij/u nu aan 

denkt…. 

 

Jezus durft het aan om te vragen aan het kleine groepje discipelen, nadat duizenden 

mensen zijn afgehaakt: ‘willen jullie ook weggaan?’ (vs.67).  

Wat een riskante vraag! Want ze kunnen nee maar ook ja zeggen…. 

Wat was er dan aan de hand op dat moment? 

 

2. Wat gebeurde en gebeurt hier in Johannes 6? 

 

Alles draait in deze geschiedenis om een van de belangrijkste vragen die je stellen kunt:  

Wie is Jezus? En in het verlengde daarvan: wie is Jezus voor mij? 

 

Voorafgaand aan dit gesprek was er een prachtig wonder gebeurd. 

Met 5 broden en 2 vissen kregen duizenden mensen te eten.  

De mensen denken daarom: het moet wel de profeet zijn die in de wereld zou komen. 

En als gevolg daarvan wilden ze Hem Koning maken.  

Maar dat is niet wat Jezus wil en daarom gaat Jezus weg.  

Hij trekt zich terug op de berg, alleen.  

De volgende dag zijn ze er weer.  

Dan spreekt Jezus belangrijke woorden.  

Het gaat jullie om het brood. Brood dat maar eventjes helpt.  

Jullie zouden moeten willen gaan voor voedsel dat niet vergaat en eeuwig leven geeft.  

Wat is daar voor nodig? Geloven in Hem die God gezonden heeft.  

Als U een wonder doet, zullen we geloven, is hun reactie (vs.30).   

 

3. Verschil tussen Mozes en Jezus 

 

Bent U dan meer dan Mozes (vs.31-32)? 

En ze linken aan hun voorouders die het wonder van het manna hebben meegemaakt.  

Ze citeren die prachtige geschiedenispsalm 78: brood uit de hemel gaf Hij hen te eten 

40 jaar lang, elke dag, niet een groepje mensen maar een heel volk. 

Niet van iets (5 plus 2) meer maken maar van niets heel veel…. 

… Laat U nu maar eens zien… 

 

Jezus: dat was niet Mozes maar mijn Vader.  

Ik ben het brood dat leven geeft. Dit is zijn éérste ‘Ik-ben uitspraak’. Uitspraken die 

duidelijk maken dat Hij is gekomen om het echte leven uit te delen. 

(Ik ben het brood des levens, het licht van de wereld, de deur voor de schapen, de goede 

Herder, de opstanding en het leven, de weg, de waarheid en het leven, de ware wijnstok) 

Mijn Vader geeft het ware brood uit de hemel 



Protest: hij is toch gewoon die knul van Jozef en Maria (vs.42)?  

Jezus: uw voorouders aten manna maar zijn wel gestorven.  

Maar als je dit brood eet, sterf je niet. 

Ik ben het levende brood dat uit de hemel is neergedaald.  

Wanneer iemand dit brood eet zal hij eeuwig leven.  

En het brood dat ik zal geven voor het leven van de wereld, is mijn lichaam.  

Heftige discussie. Hoe kan die man ons zijn lichaam te eten geven (vs.52)? 

Jezus: als U het lichaam van de Mensenzoon niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u 

geen leven in u (vs.53). 

Wie mijn lichaam eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven en hem zal ik op de laatste 

dag uit de dood opwekken (vs.54).  

Het manna was voor na de uittocht op weg naar het beloofde land. 

Jezus’ lichaam en bloed zijn er na de uittocht uit de slavernij van de zonde en op weg 

naar het beloofde land, het nieuw Jeruzalem.  

 

4. De meeste mensen kiezen tegen Jezus en gaan weg. Heftig voor de 

minderheid die bij Hem wil blijven!  

  

Harde woorden. Veel leerlingen gaan weg! 

Waarom hard? Omdat je dan moet geloven dat Jezus de Zoon van God is. 

Dat Hij uit de hemel moest komen om ons probleem op te lossen. 

Dat je jezelf niet kunt redden en afhankelijk bent van Hem.  

Dat is voor velen een brug te ver.  

 

5. Wat kies jij, wat kiest u vandaag?  

 

Jezus aan de twaalf en vandaag aan ons: willen jullie ook weggaan? 

Petrus: waar moeten we heen? U spreekt woorden die eeuwig leven geven. 

Bij U is het echte leven te vinden. 

Niet bij wat de meerderheid doet. Dat wordt hier wel weer duidelijk.  

Zijn lichaam eten en zijn bloed drinken… dat klinkt vreemd. 

Jezus gebruikt vaak beelden. Het betekent heel eenvoudig geloven. 

Geloven in Hem. Geloven in Hem die Hem gezonden heeft. 

 

En als je hier vanmorgen bent, straks eet en drinkt, dan belijd je dat je het van Hem 

verwacht en niet van jezelf. Dat je totaal afhankelijk bent. 

Dat je een zondig mens bent die zichzelf niet kan redden. 

Dan zijn het geen harde woorden van Jezus die zichzelf het levende brood noemt dat 

leven geeft. Dan zijn het leven-gevende woorden.  

Precies. En daarom Avondmaal vieren.  

 

Sommige vragen kunnen best pittig zijn en heftig op je af komen….. 

Vier je zo meteen mee? Als minderheid in deze wereld? 

Besef je dan ook dat je bij deze andere mensen hoort die dat ook doen? 

Ook die ene waar je soms zo’n moeite mee hebt?   

Ook die andere met die bijzondere opvattingen?  

Die vraag geldt ook voor de ander die jou zo apart vindt… 

Samen met al die bijzondere, aparte mensen, en met jezelf als apart, bijzonder mens het 

echte leven zoeken en vinden bij brood en wijn. 

Hebben wij elkaar hard nodig, maar bovenal Jezus, het levende Brood, amen.  

 

Bijbelgegevens: over wonderen met eten: Manna (Exodus 16); Joh.6:1-15; over ‘echt 

leven’: Joh.5:24-29; Joh.3:14-36; Joh.20:30-31; Mat.16:24-27; Deut.30:15-20 


